
ORDE VAN DIENST 10 AUGUSTUS 
Thema: Vrouwen voor het voetlicht; Hagar 
Ds. Marijke van Selm 
Organist Ron van Halen 
 
Woord van welkom 
Psalm 72: 1, 2 
Bemoediging en groet 
Drempelgebed 
Psalm 72: 6 
 
Gebed om onƞerming 
Gloria: Psalm 146: 1, 3, 5  
 
Inleiding op de lezingen 
1e lezing: Genesis 16: 1‐14 
Lied 887 alle coupleƩen Wees sƟl en weet  
Korte overdenking 
 
2e lezing: Genesis 21: 8‐20 
Orgelspel melodie lied 887 
Korte overdenking 
 
3e lezing: Genesis 25: 1‐11 
Lied 887 alle coupleƩen Wees sƟl en weet 
Korte overdenking 
 
Zingen: Wij leven van verwondering (mel. gez. 466 LvdK, ‘Als God mijn God maar voor mij 
is’) 
  
Wij leven van verwondering 
En uit een diep vermoeden, 
Dat in en om ons leven heen, 
Een hand ons wil behoeden, 
Dat er een hart is dat ons draagt, 
Dat er een stem is die ons vraagt, 
Dat God ons leidt ten goede. 
 
 
Wij leven dwars door vragen heen, 
Met tere zekerheden, 
Dat ondanks vóór en tegenspraak, 
Hier kwetsbaar wordt beleden, 
Dat er een hand is die ons draagt, 
Dat er een stem is die ons vraagt 
Dat God deelt in ons heden. 
 



 
Wij leven het mysterie uit, 
De waarheid, ongemeten, 
Dat al ons denken bovenuit, 
In ons een heel diep weten, 
Weet dat een hand ons leven draagt, 
Dat er een stem is die ons vraagt, 
Die ons een God wil heten.  
   
In memoriam Pieter Jan de Rijke 
Lied 263: 1, 3 Wees Gij mijn toevlucht 
 
Dankgebed en voorbeden 
SƟl gebed 
Gezamenlijk Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Slotlied: Komen ooit voeten gevleugeld (mel. lied 868; ‘Lof zij de Heer de almachƟge’) 
 
Komen ooit voeten gevleugeld, mij melden de vrede, 
daalt over de smeulende aarde de dauw van de vrede, 
wordt ooit gehoord uit mensenmonden dat woord:  
wij zullen rusten in vrede. 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen 
dromen van vluchten en doden en huivrend ontwaken. 
Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht,  
overal vrede geschapen. 
 
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan –  
vrede, de weg voor mijn voeten 
 
Zending en zegen 
 
 
 
 


